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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

4 juni – 9.30 uur
Voorganger: mevr. M. van Vliet

11 juni – 9.30 uur
Viering van het Heilig Avondmaal
Voorganger: ds S. van de Vrie

18 juni – 9.30 uur
Voorganger: ds F. Praamsma

25 juni – 9.30 uur
Voorganger: ds S. van de Vrie

2 juli – 11.30 uur
Geen dienst in de Wedderwegkerk
Beachdienst aan het Heeresmeer
Voorganger: dhr J. Nicolai

AGENDA
9 juni – 19.00 uur 
Avondmaalsviering in de Breehorn

13 juni – 19.45 uur 
Bijbelstudie in De Kandelaar

29 juni – 10.00 uur 
Koffiemorgen in De Kandelaar
 

VERJAARDAGEN
21 juni de heer H. Bakker 
2 juli de heer H. Deuze
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MEDITATIEF MOMENT
In het boek ‘Levenswijs, wijsheden voor elke dag’ van André F. Troost staat bij 
8 juni een ontroerend verhaal.
André Troost schreef het naar aanleiding van een uitspraak van Nomen Nes-
cio oftewel N.N..
Dat wil zeggen dat hij niet weet hoe de man of vrouw heet, die deze uitspraak 
heeft gedaan en wellicht een heel gewoon iemand is zoals u, jij en ik.
André Troost schrijft in het genoemde dagboek bij 8 juni het volgende:

Het geloof is als een vogel, die zingt
     als de nacht nog donker is.

        (Nomen Nescio)

Bij deze uitspraak moet ik altijd weer denken aan de nacht
waarin één van onze kinderen werd geboren.
Er was, heel vroeg in de morgen, een merel, die vlak voor ons slaapkamer-
raam 
de naderende dageraad zingend begroette.
Die merel deed me denken aan een soortgenoot, die enkele jaren daarvoor
onophoudelijk floot toen één van onze kinderen zich langzaam maar zeker 
aan de dood moest overgeven.
Zulke dingen vergeet je nooit meer: een kind dat sterft, een vogel die fluit –
en dan, later, een kind dat wordt geboren en wéér zo’n vrolijk fluitende vogel.
‘Daar is ie weer!’, dacht ik toen. De hemel leeft een beetje mee, in wel en wee,
in leven en in sterven.

Het geloof is als een vogel, die zingt als de nacht nog donker is.
Soms begrijp je niet waarom in je leven de dingen gaan zoals ze gaan.
Soms zie je geen hand voor ogen. Soms is het nacht, pikdonkere nacht.
Maar hóór: de hemel laat een lied ons horen! Een vogel, die zingt, ook
als de nacht nog donker is – zo is het geloof, dat vasthoudt aan Gods belofte:
licht in het duister, het leven sterker dan de dood, een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, eens, volkomen, volmaakt, eeuwig en voor altijd.

(overgenomen uit: ‘Levenswijs, wijsheden voor elke dag’ 
van André F. Troost)

■ ds Simone van de Vrie
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Zieken
In onze gedachten en gebeden zijn diegenen onder ons die in de afgelopen 
maand het nodige hebben meegemaakt: een operatie of behandeling, zorgen 
om hun eigen gezondheid of die van hun familieleden of anderen die hen na 
aan het hart liggen.

Niet alleen een zwakke of slechte gezondheid, maar ook andere tegenslagen 
kunnen een zware wissel op je trekken.
Wij hopen dat zij die het moeilijk hebben zich gesteund mogen voelen door 
mensen om hen heen en door kracht van boven de moed zullen vinden om 
verder te gaan.

Op zoek naar houvast

Als je struikelt, als je wankelt,
als je in het donker tast,
dan probeer je steun te vinden
aan iets stevigs, een houvast.
En dan vind je soms een hand
van een mens die stevig staat.
Die jou uit de modder trekt
en je steunt met raad en daad.

Als je struikelt, als je wankelt,
als je bang bent of alleen,
dan probeer je troost te vinden
bij Hem die is om mensen heen.
En dan voel je soms een kracht
-God weet waar vandaan-
als een windvlaag in je rug,
als een steun om door te gaan.

(naar een tekst van Greet Brokerhof-van der Waa, uit ‘Medemens 6’)

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
In de dienst van 11 juni vieren we het Heilig Avondmaal.
Voor het eerst na lange tijd is het weer een lopende viering.
Ik nodig de mensen die thuis de dienst volgen van harte uit om in verbonden-
heid de Maaltijd van de Heer mee te vieren.
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Op 25 juni wordt in een dienst voor jong en oud het seizoen 2022-2023 afge-
sloten en nemen twee jongeren afscheid van de kinderkerk.
Na de dienst staan koffie, thee en frisdrank klaar!
Zondag 2 juli wordt de jaarlijkse Beachdienst gehouden bij het Heeresmeer. 
Deze oecumenische viering begint om 11.30 uur.
Die zondag is er geen uitzending via www.kerkdienstgemist.nl 
maar op de andere zondagen kan de dienst online gevolgd worden.

Tenslotte
In de maand juni gaan er al verschillende mensen uit onze gemeente op va-
kantie, anderen moeten nog even geduld hebben en er zijn ook mensen die er 
niet op uit kunnen trekken.
Maar voor ons allemaal geldt dat we onderweg zijn en daarom wil ik iedereen 
voor onderweg de volgende tekst van Nico Vlaming meegeven:

Voor onderweg

Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.

(Nico Vlaming, uit het Liedboek 2013)

■  Een hartelijke groet van ds Simone van de Vrie
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BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
Bedankt!
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes die wij hebben 
ontvangen in verband met ons 55-jarig huwelijk.
Groeten Harm en Ria Bakker.

Bijgaand artikel is geschreven 
door Paul van Vliet, cabaretier, 
komiek en ambassadeur van 
UNICEF. Hij is in april ‘23 over-
leden. De tekst heeft hij voor-
gelezen in het programma “De 
verwondering” bij Annemiek 
Schrijver in 2017.
Het is een beetje een gedurfd 
onderwerp, toch denk ik dat 
wij, als gewone stervelingen, er 
ook op deze manier tegenaan 
mogen kijken. Ik bedoel dat we 
ons geloof ook met iets van humor mogen belijden en beleven.
Neem rustig de tijd om het te lezen met in gedachten de klankkleur van de 
stem van Paul van Vliet en doe dat met tussenpozen na elke regel, zodat de 
tekst in uw hoofd kan worden verwerkt.

Dialoog in de hemel 
God zat op kerstavond somber op zijn troon.
‘Ik wou dat ik het allemaal nog eens over kon doen’ zei hij tegen zijn zoon die 
naast hem zat. 
‘Als ik nou eens gewoon big-bang 2 alles weer woest en ledig, en morgen 
begin ik gewoon opnieuw.’ 
‘Dat kunt u niet maken vader.’ 
‘Waarom niet?’ 
‘U hebt beloofd dat u het met deze wereld zou doen.’ 
‘Ja jongen, je hebt gelijk, en laten we eerlijk zijn, zo slecht gaat het nou ook 
weer niet de laatste tijd met al die onrust in de wereld. Er wordt weer behoor-
lijk veel gebeden.’ 
‘Gabriël?’ 
‘Ja meneer.’ 
‘Heb je de kas opgemaakt?’ 
‘Ja meneer.’ 
‘Laat de dagstaten eens zien.’ 
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‘Alstublieft meneer.’ 
‘Dank je Gabriël.’ 
‘Geen dank, lieve heer, God zegene u.’
God pakte de computervellen en zei: ‘Moet je zien, 32 miljoen gewone ge-
beden, 18 miljoen schietgebedjes, 1 miljard harde uitroepen van mijn naam 
en 2,5 miljard van die van jou en je moeder. Dat is toch prachtig?’ 
‘U moet die cijfers niet zomaar klakkeloos lezen, vader, die moet u interpre-
teren.’
‘Interpreteren, wat is dat?’ 
‘Nou, 80% van deze gebeden zijn verplichte nummers van professionals, 
priesters, imams, dominees en voorzitters van christelijke partijen. En die 
uitroepen van onze naam dat zijn gewoon ordinaire vloeken en kreten van 
pijn en genot.’ 
‘Nou ja, als de mensen mij nog maar bij name kennen’, zei God. 
‘Ze weten wel wie u bent, maar niet meer precies wat u bent.’ 
‘Jongen, ik snap het niet meer’ zuchtte God. ‘Ik heb ze toch wel wat ge-
geven he: de schepping met alles erop en eraan, dat was toch een mooi 
ontwerp? Ik heb ze nog één keer gewaarschuwd met de zondvloed, Noah 
mocht opnieuw beginnen. Toen ging het weer mis. Ik dacht: ik stuur mijn 
enige zoon. En die hebben ze zelfs laten zitten.’ 
‘Laten hangen, zult u bedoelen.’ 
‘Ze kunnen toch lezen?’ Ze hebben de Bijbel, de Koran, de tien geboden, 
de profeten en twintig eeuwen theologen, om het allemaal nog eens haarfijn 
uit te leggen. Ze kunnen tegenwoordig hun geloof belijden op hun manier. Ik 
maak geen onderscheid meer, dat doen ze zelf. Zolang ze maar niet achter 
die fundamentalisten aanhollen zal het mij allemaal een zorg zijn. Als ze 
maar in iets of iemand geloven.’ 
‘Ze moeten eerst weer in zichzelf leren geloven, vader.’ 
‘En wat moet ik dan? Nog meer wonderen doen? Moet er dan weer iemand 
heen om het uit te leggen? En wie dan? We kunnen die oude jongens toch 
niet terugsturen? Die zitten net lekker rustig hier. Johannes de doper, Tho-
mas van Aquino, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Andries Knevel.’ 
‘Die zit nog beneden, vader.’ 
‘En kunnen we niet op internet?’ 
‘Dat zitten we al, vader. We hebben een eigen website www.drieëenheid.
komtotmij‘ 
Het was een lange tijd stil. God dacht na. Zijn hoofd rustte in zijn oude 
handen. 
Hij keek op en zei: ‘En als ik nou eens zelf zou gaan?’ 
‘Dat moet u niet doen vader. Ze zullen u niet herkennen.’ 
‘Maar ik kan toch gewoon zeggen: ik ben God.’ 
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‘Dat zeggen er zoveel. Dan pakken ze u op, stoppen u in een inrichting, daar 
krijgt u antidepressiva en bezigheidstherapie van een welzijnswerker, die 
zegt dat u eerst van uzelf moet leren houden. En eenmaal in de week bezoek 
van een priester die zegt dat het allemaal de wil van God is. En bovendien, 
wat zou u ze dan willen zeggen wat ze niet al lang weten of zouden kunnen 
weten.’ 
Toen werd het echt heel stil in de hemel, je kon een engel horen vallen. 
God stond op en keek naar beneden, hij vond het nog altijd mooi wat hij zag. 
De wereld wentelde zich langzaam naar de eerste kerstdag. 
En toen zei God: ‘Ik zou ze zeggen: niet bang zijn.’ 

■  Ingezonden door 
Jan de Jonge

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou
Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis 
wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe 
je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, 
waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspi-
reert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we 
Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in 
actie. 

Dit was het thema voor de Veertigdagen 2023 waar in de kerken aandacht is 
geschonken.  Ook in Veendam in de vieringen maar ook door de vastenmaal-
tijden die door de Raad van kerken van Veendam e.o. werden gehouden.
Deze maaltijden die in verschillende kerken werden gehouden werden dit jaar 
heel goed bezocht.
Op één na waren er tussen de 22 en 29 personen aanwezig. Het waren  
vieringen waarin we ook aandacht hebben geschonken aan het hongerdoek  
“De vrouwen uit India”.
De deeldoosjes die iedere maaltijd rondgaan hebben ook een mooi bedrag 
bijeengebracht n.m. € 406.90. en nog € 55.20 voor de vastenaktie van de RK 
Parochie.
De vastenkalenders hebben € 415.90 opgebracht. In totaal € 822.80 voor de 
verschillende projecten van Kerk in Aktie.

■ Trijnie 
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CONTACTGEGEVENS  
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT
Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS
Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER
Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN
Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@netvisit.nl

REDACTIE ‘HET VENSTER’

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor ‘Venster’ van juli/augustus 2023 moet uiterlijk op  
donderdag 22 juni 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


