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KERKDIENSTEN
In de Wedderwegkerk:      

•  �2 juli – 11.30 uur 
Geen dienst in de Wedderwegkerk 
Beachdienst aan het Heeresmeer 
Voorganger: dhr J. Nicolai

•  �9 juli – 9.30 uur 
Voorganger: ds H. van der Zwaag

•  �16 juli – 9.30 uur 
Voorganger: ds A.B. Wolters

•  �23 juli – 9.30 uur 
Voorganger: ds S. van de Vrie

•  �30 juli – 9.30 uur 
Voorganger: ds F. Praamsma

AGENDA
29 juni - 10.00 uur | Koffiemorgen in De Kandelaar
5 juli - 19.15 uur | Kerkenraadsvergadering
1 september - 19.00 uur | Weeksluiting in de Breehorn door ds S. van de Vrie

VERJAARDAGEN
 
2 juli de heer H. Deuze 

MEDITATIEF MOMENT
             VERWONDERING Meditatie bij Psalm 8

Verwondering, vragende verwondering is de dagelijkse  
voedingsbodem voor een gelovig leven.

Deze uitspraak kwam ik tegen in een commentaar op Psalm 8. Psalm 8 is 
een lied van verwondering, intense verwondering. Diep onder de indruk is de 
psalmist van de nachtelijke sterrenhemel, van heel de schepping……..
En nog meer verwonderd is hij over de plaats die wij mensen in dat geheel 
innemen; over de macht en de mogelijkheden die ons zijn toebedeeld.
Het roept van alles in de psalmist wakker.
In maan en sterren ziet Hij Gods heerlijke naam uitgeschreven en in het
menselijke kunnen en weten ontdekt hij Zijn hand.

•  �6 augustus – 9.30 uur 
Voorganger: mevr. T. Huizing

•  �13 augustus – 9.30 uur 
Voorganger: ds S. Rienstra

•  �20 augustus – 9.30 uur 
Voorganger: ds H. van der Zwaag

•  �27 augustus – 9.30 uur 
Voorganger: ds A.B. Wolters

•  �3 september – 9.30 uur 
Viering van het Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds S. van de Vrie

•  �
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En in de dichter van Psalm 8 groeit de overtuiging dat God nooit laat varen 
de werken van Zijn handen en onder miljoenen ieder mens persoonlijk in 
het oog heeft. Hij kan zijn verwondering niet op, verzucht: hoe bestaat het! 
hoe is het mogelijk!
Dat wij kleine en nietige mensen mogen leven onder de hoge hemel,
voor Gods aangezicht, dat Hij ons ziet staan.
Niet alleen in Psalm 8, maar in heel de Bijbel klinkt die verwondering 
door, van het begin tot het eind. En dezelfde toon resoneert in het oude ge-
zang ‘Beveel gerust uw wegen’:
                 Laat Hem besturen, waken,
                 ’t is wijsheid wat Hij doet!
                 Zo zal Hij alles maken,
                 dat ge u verwond’ren moet……    (Lied 904: 3)

Verwondering!
Is er in ons leven (nog) ruimte voor verwondering? Raken wij (nog) ontroerd 
door wat we zien, horen, meemaken? Of worden we zo in beslag genomen 
door onze dagelijkse beslommeringen dat we geen antenne meer hebben 
voor wat bijzonder is? Misschien ook vinden we de dingen zo gewoon en 
vanzelfsprekend dat we ons nergens meer over verbazen.

Verwondering, vragende verwondering is de dagelijkse voedingsbodem  
voor een gelovig leven.

Het lijkt mij meer dan de moeite waard om eens over deze
uitspraak na te denken.

Er is zoveel om ons over te verwonderen:
        een bloemknop, een lied,
       ’t geluid van de branding,
          de lach van een kind,
       een schelp op het strand,
       een handdruk, een groet

Laten we in de komende zomertijd – of we nu weggaan of thuis blijven –
      met open ogen, open oren
      door de wereld gaan
   om al Gods tekens te verstaan, 

Want
      dan is het aardse leven goed,
      omdat de hemel ons begroet.
                                      (Lied 978: 4b)
■  ds Simone van de Vrie

•  �
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Zieken
In de afgelopen weken moest Ria Bakker vaak naar het ziekenhuis vanwege 
een wond aan haar been die maar niet wilde genezen. Haar been werd ook 
dik en ze had veel pijn. Inmiddels is ze gedotterd en is er een stent geplaatst. 
Helaas heeft dat niet voldoende geholpen en moet ze ook nog een laserbe-
handeling ondergaan. We hopen van harte met Harm en Ria dat het daarna 
de goede kant op gaat.

We leven ook mee met anderen die voor onderzoek, een operatie of behan-
deling naar het ziekenhuis moesten of die chronische pijn of andere klachten 
hebben.

Door lichamelijke of geestelijke achteruitgang, maar ook door andere moeilijk-
heden kan je wereld klein worden en ligt eenzaamheid op de loer.
In de zomerperiode, wanneer familieleden, buren, bekenden op vakantie zijn, 
kan dat gevoel van eenzaamheid nog versterkt worden.

Niet voor niets is er een campagne opgezet tegen ‘zomereenzaamheid’.
Laten we in de komende maanden meer nog dan anders aan elkaar denken 
en naar de ander omzien.
Wij wensen de zieken en hun familieleden, we wensen iedereen de liefdevolle 
nabijheid van God toe en het warme meeleven van medemensen.

Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
zo teder ligt uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe en moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
Gij streelt mij zacht – uw vingers zijn een zegen.

Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen!

(André F. Troost)
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GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Bij de kerkdiensten 
Zondag 2 juli wordt de jaarlijkse Beachdienst gehouden bij het Heeresmeer. 
Deze oecumenische viering begint om 11.30 uur. Jammer genoeg kan de 
Beachdienst niet online gevolgd worden.

In de zomermaanden juli en augustus breekt er ook wat de kerkdiensten be-
treft een rustige tijd aan, maar dat neemt niet weg dat het een voorrecht is om 
elke zondag een eredienst te mogen houden en samen te komen in de kerk of 
thuis de dienst te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

Aan het einde van de schoolvakanties, op zondag 3 september, hopen we 
weer met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren en het is dan een zittende 
viering. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie of thee.

Tenslotte
Met het oog op de komende zomermaanden tenslotte de tekst van een lied, 
geschreven door Alfred C. Bronswijk:

Een psalm voor de zomer

Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
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en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.

Ik wens iedereen een goede zomer met zonnestralen, die verwarmen  
zoals de liefde van de Schepper ons omstraalt en verwarmt.

■  �Een hartelijke groet van  
ds Simone van de Vrie

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE
De jongen en de vlieger

Een kleine jongen was eens bezig zijn vlieger op te laten.
Het was een prachtige dag om te vliegeren;
er waaide een frisse wind en grote witte wolken dreven door de lucht.
De vlieger ging steeds hoger, totdat hij bijna in de wolken verdween.

Iemand vroeg aan het jongentje: ‘Wat ben je aan het doen?’
‘Ik laat mijn vlieger op’, zei de jongen.
‘Laat jij je vlieger op?’ vroeg de man. ‘Weet je dat wel zeker?
Je kunt niets van de vlieger zien.’
‘Nee’, gaf de jongen toe, ‘ik kan hem niet zien, maar ik voel steeds  
een ruk aan het touw 
en daardoor weet ik vast en zeker dat hij er is!’

Je kunt God niet zien, maar Hij is er wel.
Je kunt God vinden door het geloof – het geloof in Jezus, zijn Zoon.
Wanneer je Hem vindt, dan weet je heel zeker dat Hij in je hart is,
dat Hij er is, vast en zeker.

(Uit: ‘Knipperlichtjes’)

■  �Ingezonden door Ludy Kuiper



7

Projectkoor
Na een tijd van corona is men in een protestantse gemeente in het land 
begonnen om met een projectkoor iedere zondagavond (een half jaar lang)
liederen in te studeren. Deze liederen zijn geschreven en gecomponeert door 
twee gemeenteleden. Thema was ‘Geniet van het Goede’.
In ‘Geniet van het Goede’ volgen we een meisje/vrouw door haar leven. 
Onderweg krijgt zij allerlei inzichten en inspiratie die zij meeneemt op haar 
levensweg. Wij mochten één van deze uitvoeringen bijwonen. Wij vonden het 
heel mooi. De teksten raakten ons evenals de melodiën én de uitvoering.
In de zondagse eredienst werden verschillende van de gezongen liederen 
gezongen.
Als slotlied zongen we onderstaande tekst:
Projectkoor en gemeente zingen: Geniet van het goede

Geniet van het goede dat God je heeft gegeven
De wind in je haren en de zon op je gezicht
Geniet van het leven, het spel van kleine kinderen
Het zingen van een merel in het stille avondlicht

Refrein:
Leef hier en nu met de dag van vandaag
En drink met volle teugen van de schoonheid om je heen
Leef hier en nu met de dag van vandaag
De kleuren van de aarde, het stromen van rivieren
De vreugde van een woord, dat rust in God in Hem alleen

Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte
Je mag opnieuw beginnen zo vaak als je dat wilt
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open
Vermijd de kouwe drukte en wordt van binnen stil

Refrein

Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven
En leg al je zorgen in de handen van de Heer
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde
Geniet van het moment want dit moment dat komt niet weer

Refrein 2x

… dat rust in God in Hem alleen.

■  �Ingezonden door Jan en Trijnie



CONTACTGEGEVENS  
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VEENDAM

PREDIKANT
Ds S. van de Vrie
Hendrik Werkmanhof 18
9646 DE Veendam
tel. 0598-617823
e-mail: svdvrie@hotmail.com
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag

SECRETARIS
Dhr P.H.W. Deuze
Brilduiker 23
9648 DT Wildervank
tel. 0598-632333
e-mail gemeente:  
vegveendam@live.nl

PENNINGMEESTER
Dhr H. Huising
Knobbelzwaan 4
9648 DA Wildervank
tel. 0598-616037
e-mail: haijo@kabel.netvisit.nl
Banknummer gemeente:  
NL66 INGB 0001 0009 39
t.n.v. penningmeester VEG Veendam

KERKENRAADSLEDEN
Mevr. T. Deuze
tel. 0598-717499
e-mail: truusdeuze@hotmail.com

Mevr. T. de Jonge-Halmingh
tel. 0598-621450
e-mail: jonget@netvisit.nl

Dhr J. de Jonge
tel. 0598-621450
e-mail: jandejonge51@gmail.com

Mevr. L.A.P.M. Kuiper
tel 0598-615826
e-mail: ludy.kuiper@netvisit.nl

REDACTIE ‘HET VENSTER’

Dhr Hans Deuze
tel: 06 - 28 65 63 63
e-mail: hansdeuze@gmail.com

Dhr J. de Jonge en ds S. van de Vrie

De kopij voor ‘Venster’ van september 2023 moet uiterlijk op  
donderdag 24 augustus 2023 zijn ingeleverd bij Hans Deuze.

E-mail: hansdeuze@gmail.com


